
Oorlogs kookboek 

                     

Van de familie Bosdriesz uit Scherpenzeel kregen wij een leuke schenking in de vorm van een 'OORLOGS 

KOOKBOEKJE' . 'Eenvoudige handleiding ter bereiding van smakelijke, voedzame gerechten en vleeschlooze 

schotels uit de thans beschikbaar zijnde levensmiddelen. 

Met practische ervaring samengesteld door een Hollandsche huisvrouw'. 

Uitgegeven in 1918 door J.M. Meulenhoff te Amsterdam aan het Damrak 88. 

Dit boekje is door de oma van de heer Ferry Bosdriesz veel gebruikt in de oorlogstijd 1940-1945. Toen 

wonende in Amsterdam. 

 



 


